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De boodschap van een Baby
door Arie van der Stoep

Gods woord is waar! God zei door Jesaja: ... het zal doen wat Mij behaagt en dat volbrengen,

waartoe Ik het zend. (1) En tegen Maria zei de engel, toen hij de geboorte van de Messias

aankondigde: Geen woord dat van God komt, zal krachteloos wezen. (2) Het zal werken!

En dat bleek! Het door God gesproken woord werd mens. Het kwam naar de aarde in de persoon van

Jezus. God zond Hem en Hij ging! En Hij volbracht alles wat nodig was, om ons te redden van de

eeuwige ondergang. Door Hem hebben wij nu eeuwig leven. Zelfs ons lichaam zal niet voor altijd door

het graf kunnen worden vasthouden, omdat Hij het graf heeft overwonnen: Hij stond eruit op en zal

ook ons daaruit terugbrengen, omdat we van Hem zijn. (3)

Gods ironie

In die kleine baby in de kribbe bij Bethlehem werd Gods woord zichtbaar. Wie zou zoiets hebben

kunnen bedenken! Maar de baby belichaamde wel Gods reddende kracht. Dat is Gods ironie! Hij

gebruikt het zwakke. Hij heeft dat uitgekozen om het sterke te beschamen. (4) Dat is de boodschap van

het kind in de kribbe!

Door Jezus’ zwak-worden-voor-ons heeft Hij ‘machtigen van de troon gestoten,’ (5) machtigen zoals de

zonde, de dood, het dodenrijk en de satan. Door Hem kunnen zij op geen enkele wijze meer rechten

op ons laten gelden.

Zalig!

Het kind in de kribbe brengt ons tevens een boodschap over onszelf. Het zegt dat, al zijn wij zwak, God

ook ons wil gebruiken. Hij is in staat om door ons heen zijn Koninkrijk zichtbaar te maken.

Wat daarvoor nodig is van onze kant? Dit: dat wij geloven dat Gods woord waar is en dat wij daarom

onze ogen verwachtingsvol op Jezus richten. (6) Want God heeft Hem gezonden, opdat Hij ook in ons

Gods werk zou volbrengen. Zalig is wie op Hem zijn geloof bouwt! (7) Want dat kwetsbare Kindje van

toen regeert vandaag als Koning vanaf Gods troon en heeft alle macht in de hemel en op de aarde. (8) 

Kerstmis - gemakkelijk mis te verstaan, maar een openbaring van Gods waarheid en kracht!

Uit de Bijbel:

(1) Jesaja 55:11.

Zo zal mijn woord, dat uit mijn mond uitgaat, ook zijn; het zal niet leeg tot Mij weerkeren, maar het zal

doen wat Mij behaagt en dat volbrengen, waartoe Ik het zend.

(2) Lucas 1:37.

Want geen woord, dat van God komt, zal krachteloos wezen.

(3) 2 Korinitiërs 4:14.

Immers, wij weten, dat Hij, die de Heer Jezus opgewekt heeft, ook ons met Jezus zal opwekken en met u

vóór Zich stellen.



(4) 1 Korintiërs 1:27.

Integendeel, wat voor de wereld dwaas is, heeft God uitverkoren om de wijzen te beschamen, en wat voor

de wereld zwak is, heeft God uitverkoren om wat sterk is te beschamen.

(5) Lucas 1:52 (Herz.St.Vert.).

Hij heeft machtigen van de troon gestoten en nederigen heeft Hij verhoogd.

(6) Hebreeën 12:2.

Laat ons oog daarbij (alleen) gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof, die, om de

vreugde, welke vóór Hem lag, het kruis op Zich genomen heeft, de schande niet achtende, en gezeten is

aan de rechterzijde van de troon van God.

(7) Romeinen 10:11.

Immers het schriftwoord zegt: Al wie op Hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen.

(8) Matteüs 28:18.

En Jezus trad naderbij en sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in de hemel en op [de] aarde.
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